DAYANIŞMA 


Demokrasi 
Güçlerinin 


Birliği İçin 
İleri! 


işçi > e JETA ve Dayanışma Bayrağını Yükseltelim 


l Mayıs yaklaşıyor. Dünya işçilerinin "Birlik-Mücadele-Dayanışma" bayramı, bu yıl da yine dünyanın dört bir yanında yürüyüşler, şenlik- ler ve gösterilerle kutlanacak. Bütün ülkelerin işçileri yine meydanları doldurup savaşsız ve süömürüsüz bir dünya için özlemlerini haykıracaklar. Birlik mücadele 


ve dayanışma azimlerini dile larını kontrol etmek için 

getirecekler. Nükleer silah- planlar, hazırlıklar yapıların sınırlandırılması, sa- Yor. 

vaş bütçelerinin azaltılması, e, ak 551. LG GEN ; 5 R3 ürül X Y May. y 

yunuşananın geri dönü bin kutlanacak. Fabrikada, tez- 


birolgu haline gelmesi için, özgürlük ve denokrasi için kararlılıkla ileri atılacak- 


demokrasi 
Har her yerde 
Türkiye işçi sınıfı da 1l Y 5 


Mayıs'ı kutlamaya hazırlanıyor. Faşist Ankara cuntası işçi sınıfımızdan, onun geçmişte meydanlara sığmayan mücadele azminden ecelinden korkarcasına korkuyor. Cumhuriyet tarihi boyunca yaptığı gibi yine 1 Mayıs'ı baskı ile yasaklamanın hazırlıklarını yapıyor. Daha iki yıl önce insanlar özgürlük 
ve demokrasi tutkusu ile 1 
Mayıs'larda Türkiye'nin tüm 


Acil Görev 


Faşist rejim bir yandan halkı hayasızca ezen ekonomik politikası yüzünden, öte yandan pervasız demokrasi düşmanlığı nedeniyle, içte ve dış- ta gittikçe tecrit oluyor. Tecrit olma süreci hızlandıkça da içerde demokrasi güçlerine karşı zorbalığı, zulmü, işkence ve katliamı arttırıyor. Dünya demokratik kamuoyu karşısında ise küstahca çıkışlara kalkışıyor. Bunları yaparken dince tek güvencesi Türkiye'nin NATO üyesi olması ve cuntanın ABD yönetimi ile içiçe ikili ilişkileri. 

Nitekim başımızdaki gaasıp cunta bir NATO generalleri cuntasıdır. 
Ve bu NATO generalleri cuntası, öçıkarları uğruna Türk ve Kürt halklarının başında bela yelleri estirmeyi sürdürmekte kararlıdır. Bu cunta ve onun sivil hempalarından başka ne beklenebilir ki zaten? 

Dolayısıyla, faşist rejimin "demokrasiye dönüş" vaadlerinden medet ummak boşunadır.Yalnız boşuna da değil 


mı! 


ken- 


zellikle ABD 


onun süregiden suçlarına ortak olmak- 


tır. Türkiye'de demokrasi isteyen, çıkarı demokrasiden yana herkes için en acil görev ve başta gelen namus borcu, cunta belasını başımızdan defetmek için çalışmak,bu yolda demokrasi güçlerinin birliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktır. 


gah başında, 
Kısacası emeğin, özgürlük ve tutkusunun olduğu 


Yaşasın 1 Mayıs: 
Yaşasın İşçilerin Birlik, Dayanışma ve Mücadele Bayra- 


Kahrolsun Faşizm: 
Bütün Ülkelerin 
Birleşin! 


Bu 1 Ma- 


tarlalarda... 


İşçileri 


X 


ABD Askeri Yardımının 
4 60'ı Orta Doğu'ya Gidiyor 


ABD'nin kendisiyle ittifak ve askeri işbirliği halindeki ülkelere verdiği toplam askeri yardımların 759'u— nun Orta Doğu'ya verildiği açıklandı. 

Senato'da bu açıklamayı yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Senatör Buckley, ayrıca 12 Eylül'den sonra Türkiye'ye askeri yardımın arttırılmasını eleştiren bazı senatörlere aynen şu cevabı verdi: 

"Verilen yardım kapasiteye göre ölçülür. Gerçek şudur ki: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmakta olduğu veya stok yaptığı silahlar son derece kötü durumdadır. Türkiye ayrıca Sovyetler Birliği'ne karşı çok önemli bir cephedir. Sözünü ettiğimiz bu dengeyi koruyacağız... Bugün Türk ordusunda 500 bin asker bulunmakkadır. 
Asker başına 6 bin dolar harcama yapılmaktadır. Türklerin bulunduğu coğrafi yerin öneminden dolayı ön hattı savunmaları, bize NATO'nun doğu kanadını savunmada yardımcı olacağı gibi, Orta Doğu'yu ve Güney Doğu Asya'yı savunmada da yardımcı olacaktır." 

Evet, eski NATO başkomutanı ve şimdiki ABD Dışişleri Bakanı Alexandre Haig'in yardımcısı aynen böyle demektedir. Yani ABD emperyalizminin Türkiye'ye yüklemiş olduğu barış düşmanı militarist görevi çok açık bir şekilde ifade etmektedir. 


bugün 


YAŞASIN 1 MAYIS! 


bütün kentlerinde meydanları zaptettiler diye onları idamla yargılıyor. 
yıs'tada tankları, topları ve kolluk kuvvetleri ile Taksim, Kurtuluş, Konak Meydan-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Bu görevi başından sonuna kadar seve seve yapmaya hazır olanda,hiç kuşkusuz, faşist cuntanın kendisidir. Esasen uluslararası ilişkiler ve bölgemizdeki Amerikan planları açısından 
12 Eylül darbesinin yapılma nedeni budur ve Kenan Evren cuntasının varoluş nedeni de budur. 


CUNTA AYDINLARA SALDIRISINI SÜRDÜRÜYOR 


Cunta kendisine boyun eğmeyen demokrat ve ilerici aydınlara saldırısını sürdürüyor. Avukat Burhan Apaydın ve Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Okay Gönensin hakkın- da açılan davada 3 yıldan 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor. 

Cuntanın saldırıları boşunadır. Demokrat aydınlarımız cuntanın bu saldırılarını piiskürtmesini bilecek ve aydın olmanın onurunu çiğnetmeyeceklerdir 


8 Mayıs'da 
Duisburg da 


Yürüyoruz 


(Yazısı 5. sayfada) 


a O 2 
A. Kaçmaz ın 
Demeci 


Cunta hükümeti Martayı başında yurtdışındaki temsilciliklere gönderdiği bir genelgeyle, yönetim aleyhinde zararlı faaliyetlerde bulunan yurttaşların pasaportlarının uzatılmamasını istemiştir. Yurtta en basit bir yonma bile tahamül edemeyen cunta, kendisinin tüm dünyü- da tecrit edilmesinde hatırı sayılır etkisi olan yurtdışındaki muhalefeti sindirmek için baştan beri en temel insan haklarını çiğnemekten geri durmamıştır. Pasaport uzatmama tehdidi de cuntanın orman nizamından başkasını bilmeyen politikasınınbir uzantısıdır. 

Olay üzerine İsveç Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü, TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'ın konuya değgin görüşünü yaştır. Kaçmaz konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir: 

"Yurtdışında cuntaya muhalefet edenlerin pasaportlarının uzatılmayacağı tehdidi, cuntanın demokrasiye tahammülsüzlüğünün ve çaresizliğinin bir göstergesidir. Barış Derneği tevkifatı gerekçesiyle ülkemizdeki milyonlarca emekçinin ezici çoğunluğunu temsil eden yöneticilere, sevilen yazarlara, sanatçılara, aydınlara saldıran cunta, yurtdışından gelen haklı tepkilerden dehşetli rahatsız olmaktadır ve bu nedenle yurtdışında demokratik hak ve özgürlükleri savunanlara diş geçirmek istemektedir. Oysa dünyadaki tüm demokratik çevreler cuntanın izlediği devlet terörüne karşıdır ve yurtdışındaki vatandaşların sürdürdüğü demokrasi mücadelesini desteklemektedirler. Cuntanın Avrupa Konseyi'nde düştüğü durum -demokrasi düşmanı olduğunun büyük çoğunluk tarafından,özellikle İskandinav ülkeleri tarafından tescil edilmesi- bunun somut kanıtıdır.Cunta, demokrasi düşmanlığına hız verdiği ölçüde halkın nefretini kazanmakta, tüm dünyada tecrit olmaktadır. İşte askerlerin hırçınlığının sebebi budur. 

Üstelik böylesi gözdağları, tehditler bir işe yaramaz. 
Cuntaya karşı demokrasi mücadelesi verenler zaten çoktan bu gibi en temel insan haklarını çiğneyen uygulamaları göze almışlardır.Demokrasi mücadelesi, idamlarla, 3000'i aşan idam cezası istemleriyle durdurulamamakta-— dır. Pasaport uzatmama tehdidi, bunun yanında gülünç kalır. Üstelik cuntanın demokrasi düşmanlığı bir kez daha teşhir olur. Demokrasiden yana olanlar daha da bilenmiş, daha da azimli olarak faşizme karşı mücadeleyi daha yükseltirken saflarını 


daha genişletip,sıklaştırırlar. 

Öte yandan bu olay cuntanın yurtdışındaki işçilerimizi sadece birer döviz makinası olarak gördüğünün de ibret verici örneğidir." 


X 


Diktatörün 
Bursa Nutku 


Askeri-sivil faşist rejimin başı Evren, Bursa'da yine tam faşistlere yaraşır bir konuşma yaptı. Cuntanın gözü kara zihniyetini ve gözü kara niyetlerini bir kez daha dünyaya ilan etti. 

CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başına gelecekleri önceden bildirmesi ve cuntanın verdiği cevazlar dışında fikir beyan edilmesine tahammül edilemeyeceği- ne dair yeni tehditler sa- 


vurması bir yana, söylediklerinin can alıcı noktası şuydu: Cunta ülkede kendi- 


sinden başka hiç bir siyasi mihrak tanımamaktadır. Kendisi gibilerden başka kimse- ye siyasi söz ve hayat hakkı da tanımayacaktır. 

Bu arada bütün ipleri elinde tutarak el atılmadık sorun bırakmayacaktır. Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yetkili tek merci kendileridir ve bu "son şanstır"! 

Tekellerin önündeki engelleri tümden temizleyip hakimiyetlerini sağlama bağlama kararlılığının bundan daha net bir ifadesi cunta başı- nın da ağzından işitilmemiş-— ti. Bu kararlılıkla demokrasi arasındaki çelişki apaçık ki, cunta başı düşüncelerini ve niyetlerini incir yaprağıyla olsun gizlemeye kalkmamıştır. Zaten kalksaydı da gizleyemezdi, çünkü nede olsa "Dervişin fikri neyse zikri de odur!" Dünyanın pekçok ülkesindeki idam cezasının kaldırılmış olmasının "yanlışlığı" konusundaki hezeyanları bunun en açık örnegidir. 

Cunta başı diyor ki: "Türkiye'de komünist partisine gerek yoktur. Biz Avrupalılara sizde niye faşist parti kurmak yasak diye soruyor muyuz?" Bu sözleriyle de cunta başı, demokrasiyle faşizmin birbirlerini tümden dışlayan şeyler olduğunu, komünist partisinin varlığının 


ise demokrasinin gereği ol- 


duğunu bir türlü anlıyamadığını cümle aleme ilan ediyor. Birçok demokratik ülkede faşist partinin yasaklanmış olmasına karşılık, bütün demokratik ülkelerde komünist partisi varken böyle bir soru sormaktan çekinmi-— yor? Çünkü kelimenin tam anlamında faşisttir, hem de kaba bir faşist. Demokrasinin en temel gereğini havsalası almamaktadır! 


Başladı 


DİSK davasında sorguların başlaması nedeniyle bir demeç veren DİSK Genel Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Arıkan şunları söylemiştir. 

DİSK davasına 14 Nisan'dan itibaren Baştürk ve arkadaşlarının sorgulamalarıyla devam edilecek. İdamla yargılanan mücadele arkadaşlarımın bu sorgulamalar sırasında faşist . cuntanın gerçek yüzünü tüm dünya kamuoyuna teşhir edeceklerine inanıyorum. 

Cuntanın başı Evren, işçi sınıfımızın ileri sendikal örgütü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ve onun yöneticilerine Bursa'da yaptığı son konuşmasında iftira etmeye ve yalan söylemeye devam ediyor. Evren kendisinin de daha önceki asılsız suçlamalarına dayanılarak hazırlanmış olan, baştan aşağı yakıştırma ve safsatayla dolu, daha da beteri DİSK'i demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıktığı için suçlayan 817 sayfalık düzmece iddianamenin tüm halkımıza ve bütün dünya kamuoyu önünde, arkadaşlarım tarafından paçavraya çevrileceğini bildiği için, telaşından DİSK'e kara çalmaya devam ediyor. Şu anda DİSK davasında baş savcılık yapan, cuntanın emir kulu ve 
12 Mart döneminde demokratlara saldırmakla ünlü faşist Takkeci DİSK iddianamesinde bakınız ne diyor: 


X "DİSK kurulduğu günden bu yana işçilerin o çıkarlarını korumuş, Türk-İş ise işve- 


renlerle uzlaşma yolunu seç- 


miştir. İşte bundan dolayı, uzlaşma yoluna yanaşmayan DİSK kısa sürede işçilerin 


güvenini kazanmıştır." 
Gördünüz mü idam istemiyle yargılanan DİSK lideri arkadaşlarımın "suçunu"?! Evet, gerçekten doğrudur ve DİSK' li 52 yönetici bugün -sadece ve sadece- işçi o haklarını savundukları, işçilerin gözü dönmüş parababaları tarafından amansızca sömürülmeleri— ne karşı çıktıkları için idam edilmek istenmektedir- ler. İşte cunta işçi sınıfına, onun sürdürdüğü yaşama kavgasına böylesine düşmandır, böylesine acımasızdır, Cunta DİSK davasıyla, demokrasi ve halk düşmanı gerçek 


Evren'in Demokrasisi 


Cunta başı Evren "Demokrasi yakında kurulacak" demiş. Nerede kuru- 


lacak dersiniz? Herhalde hapishanede olsa gerek. 
Görmüyor musunuz?Tüm demokratları hapishanele- 
' 


re toplamaya başladı da : 


kimliğini, baştan beri saklayamadığı faşist yüzünü bir kez daha göstermiştir. Ama şurasını belirteyim ki DİSK 
15 yıllık varlığı ile demokrasi tarihimizde seçkin bir kuruluş olarak işçi sınıfımıza ve halkımıza malolmuştur. Onun ilkelerini ve saygınlığını ne halkımızın kalbinden ne de dünya demokrasi güçlerinin gözünden silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 

DİSK davasında 52 DİSK sendikacısıyla birlikte -ve onların şahsında- işçi sınıfımız yargılanmaktadır, onun en temel demokratik hakları yargılanmaktadır, demokrasinin kendisi yargılanmaktadır. Bir ülkede demokrasi sanık sandalyesine oturtulmuşsa, buna karşı çıkmak asla ertelenmeyecek bir demokrasi, bir insanlık görevidir. DİSK davasında sorgulamalar başlarken tüm dünya işçilerini ve sendikalarını, dünyanın bütün demokrasi güçlerini 52 DİSK yöneticisiyle demokrasi düşmanı tutumunu protesto etmeğe çağırıyorum. 


X 
Bay Barlas'a 


Eski solcu, şimdi sağcı Faşistlere olmuş yağcı 
Dönek diyen Steinberg'e Evren'e olmuş bir tuğcu 


12 Eylül faşist cunta öncesinde demokrat, hatta solcu bilinen gazeteci Mehmet Barlas Milliyet gazetesi baş yazarlığını özeniyor. Bununla kalsa iyi. Ancak, o, sanatını ve kalemini faşist cuntanın hizmetine sunmayı büyük bir hüner sanıyor. Her gün cuntanın başarılarını savunarak, aklamaya çalışarak didiniyor. Bu yaptıklarıyla yetinmeyerek Evren'i de övüyor. O hunharın meziyetlerini sayarak, onu pohpohlayarak baştan aşırıyor. 
Taç ediyor kel başına. Ve ne kadar güzel sözcük varsa `onun iğrençlikleriyle boyatarak kirletmeye uğraşıyor. 

Onun yazdıklarını okudukça, eskiden Cumhuriyet gazetesindeki bazı yazılarını anımsıyorum. Bir gün Bay Barlas dönek bir meslektaşından şöyle bahsediyordu: "Yazdığı Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri vs. yapıtlarıyla ölümsüzlük elde eden John Steinberg ABD'nin haksız saldırısını desteklemekle insanlık açısından ölmüştü. Bu gün Steinberg hayata gözlerini yummuş, bunun ne gibi bir önemi var?" diyordu. 

Bu gün faşist cuntayı destekleyen Bay Barlas nasıl da hicvettiği o akibete düştü! 
Barlas'a kızsak mı? Acısak mı? Gülsek mi? Ağlasak mı? 
Ne yapsak yeridir. 


Kemal Kelan 
Nürnberg 
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BAT'DA BARIŞ HAREKETİ 


Bütün dünyada barış güçlerinin dinamizmi hızla artıyor, etkinliği yaygınlaşıyor. Reagan yönetiminin soğuksavaşçı, silahlanmacı politikasına karşı Avrupa'da harekete geçen yığınlar seslerini ve eylemlerini hergün biraz daha yükseltiyorlar. 
Son bir yılda çeşitli Avrupa ülkelerinde Barış Yürüyüşlerine katılanların sayısı milyonları buldu. Son defa yalnız F. Almanya'da Paskalya Barış Yürüyüşleri yarım milyon insanı biraraya getirdi. 

Avrupa'da yükselen barış hareketine nicedir ABD barış güçleri de katılmakta. Reagan yönetiminin nükleer savaşı dahi göze alan pervasız tutumunun yanısıra, silahlanma masraflarını çılgınca arttırma gayretleri de Amerikan emekçi yığınlarının, barıştan ve Detant'dan yana aydınların,barışın hayati önemini kavramış Siyasi çevrelerin tepkisini çekti. Silahlanma yarışını çılgın boyutlara vardırmak için ileri sürülen, Sovyetler Birliği ve sosyalist sistemin sözümona silah üstünlüğüne dayanarak savaşa hazırlandığı iddiasının düpedüz yalan olduğu şimdi ABD kamuoyu üzerinde de etkin gazetelerde bile yazılır oldu. Dünyada savaş tehlikesini asıl ABD yönetiminin gözü kara silahlanma politikasının arttır. 
dığı, bundan Amerikan ekonomisinin olumsuz etkilendiği, işsizliği sürekli artan,sosyal yardım hizmetleri durma- dan kesilen Amerikan emekçilerinin zarar ABD Kongresi'nde dahi söylenmeye başlandı. 

Buda gösteriyor ki ABD emperyalizminin savaş kışkırtıcısı politikasının olumsuz sonuçlarını yığınlar heryerde bizzat hayatlarında yaşamaktadırlar. Barışın hayati önemi ve -bunun yanısıra- barışın tehlikeye girme- 


sinde emperyalizmin sorumluluğu da böylece gittikçe da- 


ha berrak ve kesin bir şekilde bilince çıkmaktadır. 
Beyaz Saray yönetiminin ve 


pentagon militarizminin özellikle Reagan'la birlikte büsbütün tırmandırdığı bu 


politika, ABD'nin NATO içindeki Batı'lı müttefiklerini 


bile rahatsız etmeye başladı. 


Bu devletler, bir yandan kendi kamuoylarından yükselen güçlü barışsever seslere kulak verme ve barış için ayağa kalkan kitleleri dikkate alma zorundalar, öte yandan Avrupa finans kapitalinin bu ABD politikasından zarar görmesini önlemek için çaba harcamaktalar. 


YÜKSELİ 
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Türkiye 


söyledi: 

Dünya barışının zor günler yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Reagan yönetimi, bütün pervasızlığıyla gerginliği artırıyor. Soğuk savaşı körüklüyor. Silahlanmaya hız veriyor. Sınırlı nükleer savaş tehditleri savuruyor.ABD yönetimi, bu saldırgan ve maceracı politikasıyla, dünya halklarını kendine boyun eğmeye zorluyor. Oysa dünya halkları savaş istemiyorlar. 
Barışın kalıcılaştırılması— nı, yumuşamanın geliştirilmesini istiyorlar. Silahlanma yarışına son verilmesini, silahsızlanmanın sürdürülme- 


sini istiyorlar. Sosyalist ülkeler, üçüncü dünya ülkeleri, kapitalist ülkelerin 


geniş halk yığınları ABD'nin soğuk savaş kışkırtıcılığına karşı çıkıyorlar. Barışın yılmaz savunucusu Sovyetler Birliği ,gerginliği azaltmak, barışı kalıcılaştırmak için sayısız girişimlerde bulunuyor. Ama bütün bunlara rağmen Reagan ve Pentagon barış düşmanı politikalarında direniyorlar. 

Böylesi bir ortamda ülkemiz Türkiye'nin durumu, barış açısından, büyük önem kazanmıştır. Bugün Türkiye' de Washington'un desteğiyle yönetime el koyan askeri bir cunta işbaşındadır. 12 Eylül darbesinin başlıca nedenlerinden birisi, ABD'nin bölgedeki saldırgan emellerine kayıtsız-şartsız itaat ede- 


Bu yıl Federal Almanya'da Paskalya dolayısıyla gütlenen, ABD emperyalizminin barış düşmanı sının takbih edildiği büyük barış yürüyüşlerine xin dört bir yanında yüzbinlerce barışsever barış güçlerinin F.Almanya'daki temsilcileri de bu eylemlerde yer aldılar. Türkiye Barış Komitesi Başkanlık Kurulu üyeleri Oya Baydar ve Mehmet Karaca Genel Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Arıkan değişik şehirlerde düzenlenen mitinglerde konuştular. 

Frankfurt'da konuşan Yaşar Arıkan 


YOR 


örpolitika- ülkekatıldı. 


ile 


özetle şunları 


cek bir kukla luşturulmasıydı. 
Nitekim cunta bölgede ABD' nin ileri karakolu ve sözcüsü görevini eksiksiz yerine getirmeye hazır olduğunu her fırsatta gösteriyor. Türkiye Barış Komitesi yöneticileri- nin tutuklanması cuntanın bu tutumunun herkese ibret verici bir örneğidir. Türkiye' de koyu bir devlet terörü estiren cunta, tüm faşist yönetimlerin şaşmaz göstergesi olan saldırganlığını ve barış düşmanlığını bu zorbalığıyla bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye cuntası bölge barışı için büyük bir tehdit, dünya barışı için büyük bir tehlikedir. Bu cuntadan kurtulmak, tüm dünya halklarının çıkarınadır ,dünya barışının bir gereğidir. 
Biz, ülkemizin demokrasi ve barış savunucuları olarak vargücümüzle cuntayı devirmek,faşizmden kurtulmak, demokrasiyi gerçekleştirmek için ısrarlı bir mücadele veriyoruz. Vu bu mücadeleyi, dünyadaki barış mücadelesin- den ayri görmüyoruz. Mademki cunta ayrı zamanda dünya barışı için bir tehlikedir, inanıyoruz ki dünyanın tüm barışsever güçleri bizimledir, bizim mücadelemize destek olmaktadırlar, sonuna kadar da olacaklardır. 
Kahrolsun her türden savaş kundakçıları!.. 
Yaşasın barış!.. 


yönetimin o- 
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Diyarbakır'da Atatürk İşkence Evi 


Diyarbakır'ın Urfa yolu üzerinde sivil cezaevi olarak inşa edilmiş bina sıkıyönetimce kullanılmaktadır. 120 dönüm kadar biralan üzerinde kurulmuş cezaevi 4 bloktan oluşuyor. 50 kadar koğuş, bir o kadar hücreye bölünmüş. Cezaevi büyük bir fabrika gibi. İnsan onurunu ayak altına alan işkence, açlık, hastalığın kol gezdiği kahredici bir yer. Faşist kapıkullarının böylesi bir yere verdikleri ad, oldukça ibret verici: "Atatürk Huzur Evi". Olsa olsa Atatürk İŞKENCE EVİ denilecek cezaevine siyasi tutukluların sadece soyadlarını taşıyan 1. dereceden yakınları, Sa-Tı ve Cumartesi günleri ziyarete gelir- ler. Yüzlerce, çoğukez binleri bulan yediden-yetmişe yoksul insanlar, aşiret insanları, orta katmandan insanlar cezaevi önünde sessizce toplanırlar. Cezaevi duvarında çerçeveli bir talimat, bir sürü emir ve çarpıcı bir madde var: "Türkçe" den başka dil konuşmak yasaktır". Ve Kürtçe'den başka dil bilmeyen binlerce anababa, eş içerdeki yakınının yüzüne, sesi- ne susamış, sabırla beklemekte. önceleri görüşmecilerin suskunluğu, gözlerindeki keder, tavırlarındaki kararsızlık günden güne değişiyor. Yüzler aydınlanıyor, umut ve mücadele azmi: gözlerden okunuyor. Görüşmeye gelenlerin itilip-kakılması, sövülmesi, her türden hakarete uğraması olağan şeylerden. 

Görüşmeci - eğitilmiş SS görevlilerini andıran askerlerin buyruklarına uygun şekilde, görüşme yerine kadar bir sürü engeli aşmakta,denileni yapmak zorunda kalmaktadır. 

Telörgülü, tank ve toplarla, yetiştirilmiş cins Amerikan köpekleriyle korunan cezaevinin avlusunda, binaya doğru ilerlerken giriş kapısının solundaki bölmenin kapısındaki sözler birçok görüşmecinin yaptığın burada kalsın!" Zulmün üzerine şal ört görünmesin. Tarih boyunca zulüm örtbas edilebildi mi? Yaptıkları Hitler'e Mussolini'ye, Franco'ya ve onların bugünkü çömezlerine kâr kaldı mı? Kalacak mı? 

Görüşmeci için yakınıyla iki söz söy-Teşmek mutluluktur. Oysa tutuklu ve görüşmecinin yanıbaşına dikilen yetiştirilmiş askerler nezaretinde, yüzler seçilme- den, sesler duyulmadan yapılan görüşme bir kaç dakikayı asla aşmaz. Her seferin- de mutlu bir an olarak düşlenen ziyaret bir düdük sesiyle,ağızda yarım kalan söz- 


lerle, acılı bir an'a, bağışlanmaz bir öfkeye dönüşür. 
Kimi görüşmeciler yakınlarının görüş- 


meyeceği, görüşmek istemediği gerekçesiyle geri çevrilir.Bu durum tutuklunun hücrede olduğunu, ya da görüşmeye gelirken, dayak yemekten, hakaret görmekten çekinip görüşmek istemediğini göstermektedir. 
CEZA EVİNDE DURUM 

e o 

Cezaevindeki yaşama koşullarının iyileştirilmesi için, görüşme koşullarının düzenlenmesi için yapılan her türlü istek zalimce metodlarla susturulmakta, bir takım zanlı kişiler hücrelere atılmaktadır. 
Hücrelerde yurtseverleri bekleyen, işkence, açlık ve hastalıktır. 

Yakınına perhiz yiyecekleri götüren bir görüşmeci, cezaevinin en yetkilisinin şu sözlerine muhatap olmuş: "Yargılama sonunda, ister hüküm giyilsin, ister qiyilmesin burada ceza çekeceklerdir. Ölen olursa biz buna seviniriz." Hücrede aylarca kalanlar vardır. Diyarbakır Beledi- 


ye Başkanı Mehdi Zana 6 aydan bu yana hücrededir. Sakat ve hasta olarak ölüme terkedilmiştir. Cezaevindeki belli başlı uygulamaları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün: 

eİşkenceden geçirilip tutuklanan kurbanların yaraları, kırık-çıkıkları ile ilgili viziteyeçikma istekleri işlem görmemekte, yaralar kurtlanmaya, kırık-çıkıklar kendi haline bırakılmaktadır. 

eSazete, radyo, televizyon vb. yasaktır. z 

eKoğuşlar arası temaslar ve ayrı koğuşlara dağıtılmış dava teması yasaktır. 

«Cezaevine konulmuş ses düzeniyle, tanınan kişilerden bazılarına zorla, ırkçı- faşist metinler, şiirler, Atatürk'le ilgili söylevler okutulmakta, tüm tutukluların bunları ayakta dinlemeleri sağlanmaktadır. 

eSanıklar görüşmeye, mahkemeye aelişgidişlerde hakarete uğramakta, tartaklanmaktadırlar. 

eYiyecek-içecek şeyler alınmamakta ,cezaevi kantininden fahiş fiyatlarla almaya zorlanmaktadır. Cezaevi kantini, Diyarba- 


ayrı sanıklarının 


kır'ın en büyük "tüketim pazarı" namını kazanmıştır. 
eHer hafta tutukluların her biri için 


2000 TL kabul edilmekte. 5000 dolayındaki 
tutuklu için ayda 40 milyona yakın bir para cezaevine girmektedir. Söz konusu paranın büyük bir bölümü tutukluların elinden zorla alınarak koğuşlara zorunlu olarak bayrak, büst alınmakta, yağlı boya ile duvarlara Atatürk resimleri çizilmektedir. 

elutuklular, vakitlerinin uyku ve yemek dışındaki büyük kısımlarını askeri eğitim yaparak geçirmek zorundadırlar.Haftada bir ekmek verilen, gücünden çok şey kaybetmiş tutukluların bu ağır eğitim koşullarında bayılmaları olağan vakalardandır. : 

eCezaevi gardiyanları olan, insanlıktan yoksun olarak şartlandırılmış, kırmızı pazubentli askerler işkence ve zulmün bu alt kademedeki uygulayıcılarıdır. 

9 Şubat 1982 günü görüşme umuduyla cezaevi önünde bulunan 2 bin dolayındaki görüşmecinin dipçik, cop tehdidiyle cezaevi avlusunda eller baş üstünde kenetlenerek toplanmaya zorlanması, baskının bir başka yanıdır. 

Görüşmeciler soğuk havada 2 saat eller baş üstünde kenetli, askeri bir düzen i- 


çinde tutuldu. Uymayan-uyamayanlar tartaklandı, hakarete uğradı. 
SAVUNMA MAHKEMELERİ m ——ğ—ğ—ğ—ğ— m mma a) 

Tutuklular avukatlarıyla sorgu sırasında şöyle dursun, mahkeme safahatında 


bile kolay kolay görüşememektedirler. 

Hemen hemen her dava işkence konusu- nun ortaya konulması ile başlar. İşkence görmeden cezaevine düşmüş insan göstermek olmayacak bir şeydir. Hakimler; "İşkence ayrı şeydir, yargılama başka şey", "isteyen şikayetini Marko Paşa'ya yapsın" diyorlar. 

Savunma görevi icra eden avukatlar töhmet altındadır. Bu avukatların başlarına her an "bir iş" gelebilir. Bazı avukatlar sorgusuz-yargısız aylarca işkencehanelerde tövbekar olmaya zorlanmaktadırlar, zulüm işkence görmüşlerdir. Av. Şerafettin Kaya, Av. Hüseyin Yıldırım, Av. 
Erdinç bunlardan bazılarıdır. 

Avukatlar ve hükümlüler mahkeme sıra- 


sında istedikleri delilleri, savunma söylediklerini zapta geçirememektedir özetle, adelet, hukuk, insan hak yok artık. Zorbalık hukuk olmuş, en a sız sovguncular Kadı diye emekçi halk karlarını savunanların önüne dikilmiş 


Ey işçiler, emekçiler, yurtsever dinlar: 
Nice nice zalime, soyguncuya kalm 


devran Paşalar Cuntasına da kalmaya tır. Askeri faşist cuntanın işi zor. 
nomisi çıkmazda. Dedikleri gibi işler gitmiyor. Üretim artmıyor, pahalılık . 
muyor. Kalpazanlık, gangsterlik, hır lık, beyaz kadın ticareti toplumun ma değerlerini yiyip kemiriyor. Umut * oyunlarına, Toto'ya, milli piyangoya neldi. Bu bir çöküntü başlangıcıdır. ` Tum bu karanlık gidişten huzursuz. Tel ler daha çok baskı daha çok kârdır d; rek bu gidişe alkış tutuyorlar. Amer yönetimi bu durumdan çok memnun. 

Kardeşler, 

Gün elele kenetlenme günüdür. Kalilkeli, iktidara oynayacak bir birlik zım bize. Bu birlik siyasi bir biri tir. Bu siyasi parti, grup ve kişile ortak iradesini temsil edecek bir biri tir. Bu birlik Cephe'dir. Cephe'yle bi rıya ulaşacağımıza inanalım. Bu cepl örelim. Yoksa yaşanılası bir ülke, y böyle bir dünya uğruna çile çeken, veren milyonlarca yurtseverin vebali altından kalkamayız. 

Çekilen çileleri unutmayalım, öler rimizin anısı yolumuza ışık tutsun. 


mektuplar 


TEKNİK BOYA'DA DİSK'E KARSI TERTİPLER 


Cunta, işçi sınıfımızın ilerici ser kal örgütü DİSK'e bağlı işyerlerinde çileri DİSK'ten koparıp örgütsüzlüğe meye yönelik oyunlar oynamaya başla Cunta, fabrikalarda güya temsilcilik çimleri yaptırarak seçilecek gösterme temsilcilerle işçilerin hakları korunı imajı yaratarak işçileri DİSK'ten kopē ve eski temsilcilerin etkinliğini ber raf etmeğe çalışmaktadır. 

Bu oyun işyerimiz TEKNİK BOYA'da nandı ve aynı oyun DİSK'e bağlı tüm yerlerinde oynanacaktır. İşveren tahtasına bir ilan astı. Bu ilan Çal: Bakanlığı'ndan Bölge Çalışma Müdür! 
vasıtasıyla gelen yazının fotokopisi birlikte asıldı. Yazıda işyerinde tems cilik seçimi yapılacağı, seçilecek t silcilerin eski temsilcilerden iki daha fazla olacağı, temsilcilerin sac işçi sağlığı, iş güvenliği ve disip kurulunda işçilerin haklarını takip € ceği, seçilecek temsilci adaylarının layet mülki amirliği tarafından temsil lik yapmalarında sakınca olmadığı or landıktan sonra kesinleşeceği, ancak dan sonra temsilcilik aörevlerine baş yabilecekleri yazıyordu. 

Bu ilandan bir gün işveren, üzerinde her işçinin adı so ve iş numarası yazılı olan zarfları t lere vererek herkes bir temsilci aday” ismini yazarak zarfa koyup idare amiri önündeki kutuya atsın dedi. Bu oldu t tiye işçiler tepki göstererek adını sé denmesi mümkün olmayan bu işlemi prote ederek büyük çoğunluğu oy vermedi. 

Bu sözde seçimin sonuçları şefler rafından sayım yapılarak kazananları! 


sonrü(alelace 


simleri açıklandı. Seçimi kazananların çoğunluğunun okuma yazması dahi yoktu. Bu duruma işçilerin tepkisi daha da artarak "bunlar bizim temsilcimiz olamaz,biz eski temsilcilerimizi tanırız" dediler.Bu olay işveren ve onun fabrika içindeki şakşakçılarının işçiler üzerindeki niyetini bir kez daha ortaya çıkardı ve işçilerin nefretini kazandı. 


TEKNİK BOYA'DAN BİR GRUP İŞÇİ 


SAMSUN POLİSİ TÜB-DER ŞUBE BAŞKANINI İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜ 


Samsun TOB-DER şube başkanı Abdürrahim 


arkadaş 9 Şubat 1982 Salı günü "Samsun Aksoy Müdürlüğünün 5nci katından atlayarak intihar ettiği" söyleniyor. Olay 


aslında Abdürrahim öğretmenin 50 gün gözaltına alınmasıyla başlıyor. (Samsun'da) 
50 gün süreyle kendisine işkence yapılıyor ve işkence sonunda öğretmen hayatını nü örtbas etmek için ölüyü 5nci kattan atarak olaya intihar süsü vermek istiyor. 
Fakat öğretmenin işkence sonucu öldüğü Samsun'lular tarafından biliniyor. Çünkü 
50 gün süre Emniyet Müdürlüğü 
bu öğretmen arkadaşın dosyası hiç sıkıyönetim komutanlığına intikal etmemiştir. 
Polis aynı gün ve daha sonraki gün ilerici öğretmenlerin ve demokratların gidip-geldiği caddesindeki kahvehanelere baskın yaparak yılaınlık ve olaya karsı herhanai bir tepkinin yükselmesini önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi. 
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ANTI-FAŞİST SUBAY-ASSUBAY KIYIMI SÜRÜYOR 


Faşist cuntanın zindanlara ve Toplama kamplarına hapsettiği onbinlerce işçi ,6ğretmen, aydın ve öğrencinin yanısıra çok sayıda subay ve assubaya çeşitli toplama kamplarında, salt faşist olmadığı için işkence yapılmakta, daha önceden idarece hazırlanmış tutanaklar zorla imzalatılmakta, kamplarda kurulan ayak üstü mahkemelerle çeşitli hapis o cezalarına çarptırılmakta, mahkeme edilemiyenler de disiplinsizlik bahanesiyle re'sen emeklilik kılıfı altında silahlı kuvvetlerden ihraç edilmektedir. 


İstihbarat ve Dil Okulu ile Mamak Muhabere Okulu kamplarında üç ay tutuklu kalıp daha sonra disiplinsizlik nedeniyle re'sen emekli edilen bir kısım subay ve assubay şöyle demektedirler. 

"Bu kamplarda (İstihbarat ve Dil Okulu ile Mamak Muhabere Okulu) halen 450 kadar subay ve assubay tutuklu bulunmaktadır. 
Ayrıca İstanbul ve diğer illerde de 500' den fazla tutuklu arkadaşlar var. Bu kampların yöneticileri CİA,MİT ve Kont-gerilla'ya mensup kişilerdir. Kitaplarda okuyup nefret ettiğimiz Hitler Almanyasında yapılan işkencelere maruz kaldık. Aylarca vücudumuza elektrik verildi. Aç ve susuz bırakıldık. Daha önceden hazırlanmış ifade tutanaklarını imzalamamız için gözlerimiz bağlı günlerce dövüldük. Hakkımız- daki suçlamalara ait somut delil olmadığından mahkemeye -bile çıkartılmadık; ama disiplinsizlik nedeniyle "Devlet Başkanı"nın emriyle re'sen emekli edildik,yani ordudan ihraç edildik. Şu ana kadar 150' ye yakın arkadaş bizim gibi ordudan atıldı. Tutuklu bulunmakta olan arkadaşların- da bu yollarla ordudan atılacakları kesin. Ayrıca 20 yıldan az hizmetimiz olduğu için emeklilikle ilgili hiçbir hak da verilmedi." 


Faşist 
Guntanın 
Toplu 
Katliamı 


SE) Dayanışma 5 
8 Mayıs Mitingine 
Katılalım 


Halk ve demokrasi güçlerimizin devrimci-ilerici siyasal parti ve gruplarının Federal Almanya'daki demokratik örgütlerinin bir araya gelerek ortak bir miting yapmayı kararlaştırdılar. 

F.Almanya'daki ilerici Türk ve Kürt işçilerinin, öğrencilerinin hep birlikte tek bir platformda bir araya gelmeleri cuntaya karşı yurtdışında yükselen gür bir ses olacaktır. 

Daha da önemlisi 16 ayrı siyasal grubun cuntaya karşı eylem planında birleşmesi ve aralarındaki çeşitli görüş ayrılıklarına rağmen ortak düşmana karşı tek bir ses, tek bir yumruk olabilmesi F.Almanya'daki göçmen işçilerimizin de sınırlarını aşan ve asıl mücadele alanı olan anayurttaki ortak anti-faşist mücadeleyi müjdeleyen bir olay olarak, geleceğe dönük bir olay olarak, geleceğe dönük bir değer de taşımaktadır. 

Mitingi ortaklaşa düzenleyen 16 örgütten, cuntayı faşist olarak niteleyen 12'sinin yayınladıkları Ortak Çağrı'yı yayınlıyoruz. 


akımlarının, tamamı 


Askeri faşist Cunta'nın yönetime gelişinin üzerinden yirmi aya yakın zaman geçti. Türkiye ve Kürdistan halklarına yönelik terör baskı ve zulüm insan aklının alamıyacağı boyutlara ulaştı. 

Türk ve Kürt halklarının katili olan faşist Cunta halklarımızın bağrından yetişmiş devrimci, demokrat, yurtsever insanları askeri operasyonlarda, işkence mahzenlerinde, idam sephalarında katletmektedir. 
Son olarak idam edilen üç devrimci ile idam edilenlerin sayısı 11'e ulaştı. Faşist mahkemeler işçi, sendikacı, öğretmen ve öğrenci ayırımı yapmaksızın 3854 devrimci, yurtsever ve demokratı idam talebiyle yargılıyor. Yüze yakın kişi işkence çarklarında katledildi. Yüzlercesi ise operasyonlarda hunharca öldürüldü. 
Bugün halen faşist cuntanın askeri toplama kamplarında yüzbinden fazla tutuklu faşist terör altındadır. 
Halklarımızın en koyu ve ağır baskı koşulları altında yaşadığı bir dönemdeyiz. 


Geldiği günden bu yana: halkımıza zamdan, işkenceden, esaretten başka birşey vermeyen halk düşmanları, açlığa, esarete, işkenceye, zamlara Karşı çıkan, iyiden güzelden yana olan devrimcileri, demokrat tari ve yurtzeverleri imha etmeye çalışıyor. 

Uluslararası emperyalist tekellerin ve yerli uşaklarının hizmetkârı olan faşist generaller, gecekondularda, fabrikalarda, Kürdistan kentlerinde ve köylerinde, devrimci-demokratik hareketin gelişmiş olduğu tüm bölge, kent, kasaba ve köylerde emekçiler üzerinde kitlesel terör uyguluyor. y 

Halklarımızın katili faşist Cunta, açlık yoksulluk ve zulüm yapmış ama birşeyi; bize boyun eğdirmeyi, diz çöktürmeyi başaramamıştır. Bunu gördüğü ve bildiği içindir ki, Cunta büsbütün öfkelenmekte, terörü, zulmü ve zorbalığı hergeçen gün daha da arttırmaktadır. 

İşçiler ve diğer emekçiler üzerindeki terörün yoğunlaşması bundandır. İşçi sınıfının ileri, sendikal örgütü DİSK'i kapatması, yönetici ve militanlarını idamla yargılaması bundandır. Devrimci, demokrat yurtsever örgütlerin yüzlerce militanının idamla yargılanması bundandır. Daha dün Diyarbakır cezaevinde birçok devrimcinin katledilmesi bundandır. Kürdistan köylerindeki komando operasyonlarının daha da yoğunlaşması bundandır. 

Topraklarımız üzerinde faşizme karşı mücadele eden halklarımızın bir parçası olan bizlerin köle gibi satıldığı F.Almanya'da insanlık onurumuz çiğnenmektedir. Kaç Mark'a satılmamız gerektiğinin pazarlığı yapılmakta, aile fertlerimiz parçalanmaya çalışılmakta ve hertürlü sosyal haklarımız çıkarılmak istenen yeni "yabancılar kararları" ile kısıtlanmak istenmekte ve iltica hakkı cuntanın zulmüne uğrıyanlara 


tanınmamaktadır. Tüm bunlara karşı sessiz kalmayalım ve Almanya'daki sınıf kardeşlerimiz ile beraber bu baskılara karşı çıkalım. 


Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimci, demokrat ve yurtsever güçler ve örgütler, F.Almanya demokratik kamuoyu, 


Zındanlarda çürütülmek istenen ve idamla yargılanan özgür geleceğimizin teminatı devrimci, demokrat ve yurtseverle sahip çıkalım. Faşist cuntanın işkence, baskı ve zulmüne, Kürdistan'daki katliamlara karşı durmak için sesimizi yükseltelim. 

Aşağıda imzası olan bizler tüm bu olanlara karşı sessiz kalmamayı ve sesimizi yükseltmeyi kararlaştırdık. Bu amaçla 8 Mayıs Cumartesi günü Duisburg'da bir miting ve gösteri yürüyüşü yapıyoruz. Sizleri bu mitinge katılmaya çağırıyoruz. 

Bu çağrı, zındanlarda, idam sephalarında, işkence çarklarında dire ven devrimci, demokrat ve yurtseverlerin çağrısıdır. 

Bu çağrı, faşist cuntanın her türlü vahşiyane baskı ve zulmüne yiğitçe göğüs geren halklarımızın çağrısıdır. 

Bu çağrı, F.Almanya'da işgücü pazarlığa çıkarılan emekçilerimizin çağrısıdır. 

k*t 


Diyarbakır Askeri Toplama Kampında 21 ve 22 Mart'da yapılan ilewroz eylemine, faşist cuntanın askeri kolluk kuvvetleri ve gardiyanları kanlı bir şekilde saldırdı. 

Siyasi tutuklulara G-3'ler, makinalı tüfekler ve bombalarla saldıran 7nci Kolordu ve sıkıyönetim birlikleri 38 kişiyi öldürdü, elliye yakın tutukluyu yaraladı. 

İlk gelen haberlerde ölü sayısının 18 olduğu tahmin edilmekteydi. Daha sonra Le Monde gazetesi 38 kişinin öldürülmüş olduğunu açıkladı. 

Öte yandan, haberin duyulması üzerine yakınları hapiste olan pekçok kimse ve Diyarbakır'lılar katliamın yapıldığı askeri saha çevresinde, sivil ve askeri hastanelerin bulunduğu Fiskaya'da birikti. Asker ve polis zorbalıkla, copla, dipçikle kalabalığı dağıttı. Birçok emekçi de bu saldırı sırasında yaralandı, gözaltına alındı. 

Cuntanın bu yeni vahşeti, hem faşizmin gaddar ve insanlık düşmanı karakterinin bir sonucudur, hem de Türk ezen ulus şovenizminin ve militarizminin Kürdistan üzerindeki mezaliminin bir parçasıdır. 
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GERCEK GECELERI 


Gerçek Gazetesinin Halk Dayanışma Geceleri devam ediyor. 28 Ocak 1982 Cumartesi günü Nürnberg Gerçek Komitesi tarafından düzenlenen toplantı geniş bir katılımla yapıldı. 

NÜRNBERG īa m a a m Rv aM Ė{ĖÁ 

"Ülkemizdeki faşist cuntaya karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen tüm arkadaşlarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşu ile" toplantıyı açan yöre Komite sekreteri M.Bayrak, kısa konuşmasında Ankara cuntasına ve onların zulmüne karşı verilen demokrasi mücadelesinin ve Demokrasi Cephesinin önemini vurguladı. Daha sonra DİSK GYK üyesi ve Hür Cam-İş Eğitim Sekreteri Y.Arıkan, "DİSK davası faşist Süleyman Takkeci tarafından yalnız DİSK üyelerine göz dağı vermek, onları cezalandırmak için degil, tüm işçi sınıfımızı, ilerici sendikacılığı mahkum etmek için açılmıştır. Kısacası sınıf ve kitle sendikacılığına faşist Ankara cuntasının tekelciler adına duyduğu kin, nefret, cezalandırma amacı ve düşüncesi ile 


açılmıştır" dedi.. 
Son konuşmayı yapmak üzere 


kürsüye davet edilen V.Gürcan, "12 Eylül 1980 günü, ömründe bir gün bile sokakta gördüğü kedi yavrusuna muhabbet duymamış, ömründe bir gün bile öksüz bir çocuğun sırtını sıvazlamak, saçını okşamak içinden geçmemiş, ömründe bir gün bile yurdumuzun güzelim sahillerinden birinde güneşin batışını seyrederek insanca bir duyguya kapılmamış, ömründe bir gün bile bakkalın, kasabın, ev sahibinin, manavın karşısın- dan boynu bükük geçmemiş, daima tuzu kuru, daima keyfi yerinde, daima işleri düzenli gitmiş beş general yönetime el koydular" diyerek konuşmasına girdi.Daha sonra 


"Cuntaya karşı tüm demokrasi güçlerinin bir cephede toplanmaları gerektiğini, günümüz Türkiye'sinde ve Almanya'da birlik sorununun ekmek kadar, su kadar zorunlu hale geldiğini" vurgulayan sözcü, "Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin adı, halkımız arasında boşuna birlikçi parti- ye çıkmamıştır. Üç cephede birden birliğin kurulup sağlamlaşması için bilim ve prensiple çalışmaya devam e- 


deceğiz" deyip, sözlerini tüm demokrasi güçlerinin birliği uzak değildir diye- 


rek noktaladı. 

Siyasal konuşmalardan sonra Dayanışma Gecesinin kültür programı sunuldu. 


HAMBURG 


Gerçek Gazetesi Avrupa Dayanışma Komitesinin düzenlediği kampanyanın bir parçası olan Halk Dayanışma Gecesi Hamburg toplantısı 14 Şubat 
1982 Cumartesi günü yapıldı. 

Toplantının açış konuşmasını Gerçek Komitesi Hamburg, sekreteri K.Dilli yaptı. Kısa konuşmasında Dilli, "özgürlük ve demokrasi mücadelesinde bütün kişi ve kuru- 


luşları birliğe davet etti. 
Ve toplantıya katılan DİSK GYK üyesi Murat Tokmak arkadaşı konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağırdı.. 
Konuşmasında DİSK davası- nın açılış nedenlerini, iddianamenin sırf DİSK'i mahküm etmek için nasıl ve kim- ler tarafından hazırlandığını örnekleyerek anlatan DİSK GYK üyesi Tokmak, "Savcı Süleyman Takkeci'nin iddianamesi baştan sona düzmecedir" 
dedi. "Askersel cuntanın 12 
Eylül'den bu yana işçi sınıfına uyguladığı ekonomik, hu— kuki ve siyasal davranışların" tek tek üstünde duran Tokmak,sözlerini şöyle sürdürdü."Daha Türkiye'den dört ay önce gelmiş bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Şuna 


inanınız ki,kardeşlerim, askeri yönetim bütün bu baskı ve saldırılarına rağmen, yine de işçi sınıfımızın savaşımına engel olamamıştır.Bunun benim bildiğim pek çok örneği vardır. Mersin'de kurulu Anadolu Cam Sanayi işçileri sıkıyönetim baskısına rağmen, sendikalarının toplu sözleşmede bağıtladığı hakları üç gün direnerek kabul ettirmişlerdir. İşten topluca atılan Karabük Demir Çelik fabrikası işçileri de günlerce süren bir direnişi yürütmeyi Oo başarabilmişlerdir.” 

Daha sonra kürsüye gelen TSİP Politbüro üyesi V.Gürcan, cuntanın baskı ve uygu- 


lamalarının bir tablosunu çizdi. "Cuntanın sağa da, solada karşı olduğunun bir 


aldatmaca" olduğunu söyleyen Gürcan, MHP davasına, bu davadaki cunta ve savcılarının tutumuna dikkatleri çekti. 
Generallerin "Demokrasiye dönecekleri" vaadinin ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını söyleyen TSİP Politbüro üyesi, "Generaller demokrasiyi rayına oturtamaz, öturtsa oturtsa kazığa oturtur." dedi. Daha sonra, cuntanın halk düşmanı politikalarını sergileyen Gürcan, "Cunta Kürt halkının amansız bir düşmanıdır. 12 Eylül'ün ikinci günü cunta Türkiye Kürdistanını adeta yeni baştan işgal etmiştir" dedi.Demokrasi Cephesinin kurulmasının aciliyetine de değinen konuşmacı, "Bu gün bu alanda umut verici bir adım atılmıştır. Bu adım TSİP,TİP ve TKP arasında varılan üçlü anlaşmada ifadesini bulmuştur" diyerek sözlerini şöyle noktaladı: "TSİP başından beri birlik yanlısı bir politika izlemiş, bu alanda adımlar atmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu politikasını devam ettirecektir. Taki, bunun sosyalist birlik politikası ile somutlanmasını 


sağlayıncaya kadar; 


ZÜRİCH-İSVİÇRE 


Gerçek Gazetesi Oo İsviçre Komitesi tarafından düzenlenen "Faşist Cuntaya Karşı Dayanışma" Gecesi, 27 Mart 
1982 günü Zürich'te yapıldı. 
Geceye Türkiye ve diğer milletlerden 500'ü aşkın işçi, emekçi ve demokrat katıldı. 

Saat 18,25'de, günümüze kadar şehit düşen tüm devrimcilerin anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan gecede, önce TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'ın mesajı okundu. Daha sonra kürsüye gelen TÖB-DER Genel Başkanı G.Gazioğlu, faşist cuntanın 
18 aylık uygulamalarını ve 


onun niteliğini anlattı.Cuntanın bir an önce yıkılması gerektiğini vurgulayarak, cuntanın yıkılması için tüm anti-faşist güçlerin zaman yitirmeksizin bir cephe oluşturmalarının önemini belirtti. Faşist cuntanın er ya da geç ama mutlaka yıkılacağını söyleyerek konuşmasını bitirdi. 


Daha sonra, Ozan B.Şahin' 
in sazı, şiirler ve folklor gösterileriyle program devam etti. Bu arada birçok Türk ve Kürt örgütlerinin dayanışma' mesajları, ayrıca DİSK GYK üyesi Y.Arıkan'ın mesajı okundu. 


Programın son bölümünde sahneye gelen anti-faşist sanatçı Melike Demirağ, şarkılarıyla ve konuşmalarıyla, faşizme karşı birlik olmanın önemini vurguladı. 

Gerçek bir dostluk ve dayanışma içinde geçen toplantı faşizmibir kere daha mahküm ederek sona erdi. 


HANNOVER 


Gerçek Gazetesi Avrupa Dayanışma Komitesinin düzenlediği kampanyanın son toplantısi, Hannover şehrinde 3 Nisan 1982 günü yapıldı. TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, DİSK GYK üyesi Yaşar Arıkan'ın katıldığı Halk Dayanışma Gecesinin açılış konuşmasını Murat Erhan yaptı... 

DİSK GYK üyesi Y.Arıkan konuşmasında; "DİSK'e sahip çıkmak, onu yaşatmak ve anti-faşist mücadelede tüm işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın demokrasi cephesini yaratmak boynumuzun borcudur.." dedi. 

Konuşmasında tüm anti-faşist güçleri birleşmeye çağıran Gazioğlu ise, cuntanın öğretmen düşmanı, çağdaş egitim düşmanı politikasını sergiledi... "Bazı okullar bu gün cunta tarafından hapisane haline getirilmişse bu yalnız cuntanın değil,tarihin yüz karası olaylardan biridir" dedi. 

Devrimci Demokratlar tarafından aktif olarak desteklenen gecede Hannover sorum- 


lusu D.Demokrat arkadaşda bir mesaj sundu. Keza FİDEF Hannover örgütü bir destek 


mesajı gönderdi. 

Frankfurt folklor ekibi ve halk ozanlarımızın sunduğu zengin kültür programı kalabalık bir konuk topluluğu tarafından ilgi ile izlendi. 
Gece, "Cuntaya Karşı Birlik, Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Türkiye Sosyalist İşçi Partisi" sloganları ile coşkulu bir şekilde sona erdi. 


ULUSLARARASI KADINLAR GÜNÜ 
8 MART TOPLANTILARI 


8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü Federal Almanya' nın ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde kitlesel toplantılarla ve coşku ile kutlandı. Bu toplantılar gösterdi ki, demokratik kadın hareketimizin geçtiğimiz yıllarda faşist saldırılar, her türlü zorluk ve engeller karşısında verdiği kararlı mücadele toplumun bağrında yer etmiş, geniş bir kadın kitlesini kazanmış, hangi şart altında ve hangi ülkede olurlarsa olsunlar kadınlarımızınanma ve kutlama toplantıları ile, barış, eşitlik ve demokrasi savaşına daha aktif, daha örgütlü ve daha yığınsal katılacaklarını isbat etmişlerdir. 

Aşağıda Frankfurt ve B. 
Berlin Kültür ve Dayanışma Derneklerinin bu iki kentte yaptıkları toplantılarla ilgili haberleri yayınlıyoruz. 


8 MART FRANKFURT 


12 Eylül 1980 
besinden 


faşist darbuyana iki yıldır, 
"8 Mart Uluslararası Kadınlar Gününü" kutlamayı bir gelenekhaline getiren Fnankfurt Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlar bu yılki kutlama toplantısını 6 Mart 
1982 Cumartesi akşamı yaptılar. Toplantı M.Özboz'un açış konuşması ile başladı. 
M.Özboz, Ankara cuntasının, bir avuç mutlu azınlığın ekonomik bunalımını çözmek için 12 Eylül darbesi ile iş başına geldiğini ve o günden beri de, emekçiler için yaşamı çekilmez bir hale getirdiğini anlattı. 

Daha sonra, bütün zorluk ve engellere karşın Barış, Demokrasi ve eşitlik savaşının sürdürüleceğini söyleyen M.Özboz, "Biz hızımızı, emekçi halkımızın yurdumuzda onca çetin koşullara karşın 


örgütlü olarak sürdürdüğü mücadeleden alıyoruz. Biz hızımızı memleketimizde yıllarca barış için, demokrasi için ve eşitlik için mücadele vermiş Demokratik Kadın Hareketimizden ve onun şanlı geçmişinden alıyoruz" dedi. 
Ve sözlerini, "Kadınların katılmadığı bir demokrasi savaşının başarı şansı azdır. Biz kadınların kurtulu- şu ise emekçi sınıfın kurtuluşu ile kopmaz bir bağ içindedir" diyerek bitirdi. 


Frankfurt Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi kadınların hazırladığı el işleri sergisi ilgi ile izlendi. 


8 MART B.BERLİN 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Batı Berlin'de,Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından coşku ile kutlandı. 

Acış konuşmasını 
Gazetesi Avrupa Dayanışma Komitesi" adına toplantıya giden Dr. N.Doğançay yaptı. 

N.Doğançay, izleyicileri selamlayarak girdiği konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün anlamından söz etti. Ve, yüz yılı aşkın bir zamandır dünya kadınları arasında her gün biraz daha yaygınlaşarak ve güçlenerek gelen bu dayanışma geleneği- 


"Gerçek 


BİRŞEYLER YAPMAK GEREK 


KAkkAE KARA kA kAkkkkkikk 


İnsanca yaşamak için eğilmeye gerek yok Namuslu insana güç gelir yalancıları dinlemek Ama iyi değil eli kolu bağlı böyle beklemek Gelip geçmeden bu güzelim yaşam, 

Mazlumlar için iyi şeyler yapmak gerek. 


Herkese yetecek kadar ekmekle iş var dünyada Ama kimileri aç gözlü yırtıcı hayvanlar gibi Ezip duruyorlar işte mazlumu, fakiri 

Ayıp şey biryerden sonra uyuşuk beklemek Ezilenler için birşeyler yapmak gerek. 


ne sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi. 
"8 Mart biz kadınlar için 


özel bir bayram ve eylem günüdür" diyerek konuşmasını sürdüren Dr.Doğançay, "Bayram günüdür çünkü, biz ilerici ve demokrat kadınlar bu günde hep bir ağızdan türkü- ler söyler, birlikte halay çekeriz. Eylem günüdür çünkü, biz bu günde, sömürüye, eşitsizliğe, silahlanmaya, ırkçılığa karşı dünyanın her yanında hep bir ağızdan HA-YIR deriz"... "Ve çocuklarımız için savaşsız sömürüsüz yaşanılır bir dünya kuracağımızı haykırırız" dedi... 
Daha sonra, konuşmasını 12 
Eylül sonrası Türkiye'si ve kadınlarımızın durumuna bağlayan N.Doğançay,özetle şöy- 


le dedi: "Bu gün ülkemizde cuntanın resmi ağızlarına göre işsiz sayısı 4 milyonu aşmıştır. Hayat pahalılığı cumhuriyet tarihi boyunca görülmedik bir seviyeye ulaşmıştır. Yaşam emekçiler ve özellikle kadınlar için katlanılmaz hale gelmiştir. 
Öte yandan çocuk ölümleri konusunda Türkiye dünyada birinci sırada yer almakta- 


dır. Her yeni doğan 1000 bebekten 175 tanesi daha 6 aylık olmadan ölüp gitmektedir. 
Biz anaların böylesi bir düzenden memnun olması istenebilir mi? Böylesi bir düze- nin ilelebet sürüp gitmesini bizlerin bnaylaması beklenir mi? Biz kadınlar işte bunun için ülkemizde 1975'den beri örgütlü mücadele veriyoruz. 
Bunun için kendi gazetemizi çıkarıp onbinlerce basıp dağıttık. İşte bunun için 1979 
Sekiz Mart'ında Demokratik Kadın Birliğimizi kurduk, emekçilerin örgütlü mücadelesinin yanında saf tuttuk. 
Barış için, demokrasi için, eşitlik için uğraş verdik." 

Bu gün mücadelenin yine de sürdüğünü anlatan N.Doğançay "Bu gün 8 Mart'ı F.Almanya' nın iki ayrı kentinde birden kutluyoruz. Yurdumuzda özgür bir ortam içinde 8 Mart'ları yine birlikte kutlayacağız" diyerek konuşmasını bitirdi. 

Daha sonra gecenin kültür programına geçildi. Bu bölümde ozanlar halk türküleri okudular. B. Berlin korosu zengin bir program sundu.Şiirler okundu. 


FETHİ SAVAŞÇI 


Ci md 7 
TSİP in "T E 
8. YILDONUMU 


5 HAZİRAN da 
KUTLANIYOR 


GERÇEK Avrupa Komitesi'nin bildirdiğine göre, 5 Haziran 
1982 Cumartesi günü öğleden 
sonra Frankfurt'da 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin l2nci, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kuruluşunun 8nci yıldönümünü kutlama amacıylabir kapalı salon toplantısı düzenlenmiştir. 

GERÇEK Komitesi tarafından bu konuda yapılan açıklamada özetle şöyle denilmektedir: 

"Bugün anayurtta 45 milyon insanımız faşizmin zulmü altında yaşamaktadır. Bir darbeyle işbaşına gelen Kenan Evren cuntası Türk ve Kürt halklarına kan kusturmaktadır. 

Büyük Haziran Direnişinin I2nci, TSİP'in kuruluşunun 8nci yılı faşist diktatörlüğün ağır terör koşullarında yaşanmaktadır. 

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, işçi sınıfımızın bağımsız sınıf örgütü olarak, faşist devlet terörü altında da işçi merkezleri başta 0lmak üzere yurdun dört bir köşesinde bilimsel sosyalizmin ve proletarya enternasyonalizminin bayrağını dimdik tutmaktadır. 

Federal Almanya'daki diğer Avrupa kentlerindeki Türk ve Kürt işçiler, anayurttaki Türk ve Kürt halklarının birer parçasıdırlar. 
Hepimizin kalbi halklarımızın yaşadığı topraklar üzerindeki mücadelede atmaktadır. 

Bilimsel sosyalist siyasal 


ve 


hareketin birliğini ve merkezileşmesini, tüm demokratik, ilerici, anti-faşist 


güçlerin ortak mücadele cephesini başından beri kararlıca savunan TÜRKİYE SOSYA-LİST İŞÇİ PARTİSİ de, bugün anayurtta hem bilimsel sosyalizmin bayrağını onurla taşımakta, hemde tüm anti- faşist güçlerin -tek tek kişilere varıncaya kadar- birliğini ve birlikteliğini sağlamak için canla başla ça-Tışmaktadır. 

Komitemiz'in düzenlemiş 0lduğu toplantı, tüm TSİP toplantıları gibi, işçi sınıfı politik hareketimizin birliginin ve tüm anti-faşist güçlerinin birlikteliğinin bir platformu olacaktır." 

Anayurttaki mücadeleye buradan omuz vermek isteyen emekçilerin özlemlerini, di- 


.leklerini en gür biçimde di- 


le getirmek için ve cuntayı hep birlikte bir kez daha lanetlemek için, Komitemiz' in Federal Almanya'daki bölgesel ve yerel birimleri hazırlanmaktadır. 


SİLAHLANMA VE NATO 


NATO'ya bağlı ülkelerin dışişleri ve Savunma Bakanlarının (Fransa hariç) katıldıkları 12 Aralık 1979 tarihli Brüksel toplantısında alınan karar, orta menzilli yeni Amerikan silah sistemlerinden 572 tanesinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesini 
öngörmektedir. Bunlardan 108'i 1880 
km. menzilli Pershina-2 füzeleri, 464'ü de 2500 km. menzili olan "Tomahawk" tipi ' Cruise füzeleridir. 
Cruise kanatlı füzeleri halen NATO ülkelerinde "harika silah" olarak propaganda edilmektedir.60-120 metre yükseklikten uçtuğu için, var olan radar uyarı sistemleri tarafından tespit edilemeyen ve hedefe ulaşırken önündeki engelleri zigzaglar yaparak aşan bu füzelerin, hedefe varışından 20 metre öncesine kadar hedefi değiştirilebilmektedir. 
Bu son özelliğin Pershing-2 füzelerinde de bulunduğu söylenmektedir. 
Bu silah sistemleri sadece ABD'nin komutası altında olacaktır. Adı geçen füzelerin NATO'ya bağlı 5 Batı Avrupa ülkesine yerleştirilmesi 
planlanmıştır. F. Almanya'da 108 
Pershina-2 füzelerinin hepsi, ayrıca Cruise fiizelerinden 96'sı yerleştirilecektir. Diğer Cruise füzelerinden 160 tanesi Büyük Britanya' ya, 112 tanesi İtalya'ya, Belçika ve Hollanda'ya da 48'er tane yerleştirilecektir. Bu yeni silah sisteminin en önemli özellikleri şunlardır: 

ellenzil, Amerikan nükleer silah ları ile SSCB'nin Avrupa kıtasında kalan topraklarının büyük bir bölümünü ve Avrupa'daki bütün diğer sosyalist ülkeleri tehdit edecek şekilde yükseltilmiştir. 

ehledefe tam isabet yeteneği, şim- diye kadar geliştirilmiş nükleer silah sistemlerine kıyasla nitelik olarak daha da geliştirilmiştir. 

eŞimdiye kadar ki ABD stratejik silahlarının VARŞOVA paktına iye ülkelerdeki hedeflere ulaşması için yaklaşık 20-30 dakika cerekirken, 
Pershing-2 füzelerinde bu süre 4 
dakikaya indiğinden, SSCB ve diğer sosyalist ülkeler için ön uyarı süresi ortadan kaldırılmıştır. 

eBu füzeler hem daha yüksek patlama gücü olan yeni patlayıcı başlıklarla, hemde Nötron başlıklarıyla donatılabilmektedir. 

Her iki silah sisteminin bu özellikleri Avrupa'daki askeri ve politik durumla uluslararası ilişkiler- de yaygın etkilere yol açmaktadır. 
Bütün NATO ülkeleri halen nükleer silahlarda toplam 7000 stratejik ve taktik atış sistemine ve 20.000'den fazla nükleer başlığa sahiptir. 

NATO'nun Brüksel kararı "daha fazla silahlanma"nın gerekliliğine dayandırılmaktadır. Bu "daha fazla silahlanma", SS-20 diye anılan yeni Sovyet füzelerinin "aniden ortaya 


çıkan", "büyük sayısı" nedeniyle Batı'nın bir "füze eksikliği"ne uğraması sonucu kaçınılmaz olmaktaymış.Oysa gerçekler bu sözlerle altüst edilmektedir. Çünkü NATO'nun nükleer açıdan "daha fazla silahlanma"sı ,daha SS-20'ler ortada yokken planlanmış ve yürürlüğe konmuştur: 


eOrta menzilli yeni Amerikan nükleer füzelerinin geliştirilmesi ve bununla Avrupa'daki stratejik durumun kökten değiştirilmesi,daha 1970 
yılında NATO'nun gündemindeydi. O zamanlar Pershina-2'nin geliştirilmesi istenmişti. 

ehBD deniz kuvvetleri 1974'den beri Cruise füzeleriyle deneneler yapmaktadır. Ve aynı yıldan başlayarak Pershing-2 geliştirilmiştir. 

©1975 yılında Helsinki'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Toplantısı yer alırken, Amerikan orta menzilli atom silahlarının bugünkü şekliyle "modernleştirilmesi" programının ayrıntıları işlenmekteydi. 


61976 yılında ABD tarafından 15 
yeraltı nükleer silah denemesi yapılarak yeni sistemler denenmişti. 

elaktik nükleer silahların kullanılış ilkeleri ve buna uygun silahlanma programları, 1976 yılı Haziran ve Kasım'ında yapılan NATO'nun "Nükleer Planlama Grubu"nun 19. ve 
20. Dönem Toplantısında görüşülmüş ve bununla ilgili kararlar 1977 yılında aynı organlarda alınmıştı. 

elLondra'da 10-11 Mayıs 1977 qünlerinde yapılan NATO toplantısından sonra açıklanan bildiride, üye ülke savunma bakanları, "NATO askeri aücünün 1980'li yılların değişen savunma ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi için uzun vadeli bir programın kabulü" ile görevlendirildi. 

ellâyıs 1978 sonunda yapılan NATO toplantısında sadece "Avrupa'daki nükleer silahların modernize edilmesi"ne ilişkin ana karar alındı. 
Ayrıca 2000 yılına kadar olan dev- silahlanma programına bağlı olarak 


üye ülkelerin yıllık askeri bütçelerini 43 (daha sonra %4) artırmaları ile ilgili olarak, NATO Savunma Planlama Komitesinin 1977'de onayladığı direktif de bağlayıcı olarak kabul edildi. 

Mayıs 1978 tarihli NATO Uzun Vadeli Silahlanma Programı'nda bile 5S-20'lere atıf yapılmamaktadır. 
Burada şunu belirtmek gerekiyor ki, konu,yaklaşık olarak 20 yıldır hizmette olan eski Sovyet füzelerinin, o ana kadarki ateş gücü artırılma- dan sadece değiştirilmesi idi. Bu modernleştirme varolan askeri dengeye hiç bir şekilde dokunmamıştır. 
En sonunda Pershing-2 ve Cruise füzeleri Batı Avrupa'ya yerleştirilmesi söz konusuedilmeye başlanınca, propaganda açısından bir gerekçe arandı. 5S-20'ler, her türlü emperyalist propaganda tekniğinin kullanılmasıyla bir anda "ölümcül tehlike" olarak kabul edildi. 

Gerçekte, NATO için "daha fazla silahlanma" asla aniden ortaya ç1- kan yeni bir durum nedeniyle olmamıştır. Bu daha çok, silahlanmanın yeni bir tırmanışına bir başlangıç olarak "daha önce silahlanma" kararı idi. Çünkü her iki füze tipi de (Pershing-2 ve Cruise) nitelik itibariyle tamamen yeni tipte stratejik önemi olan nükleer saldırı silahlarını oluşturmaktadır. 2500 km. 
lik menzili ve yüksek isabet güvenliği denenmiş bu füzeler, "ilk darbe yeteneği" ile Avrupa'daki sosyalist ülkelere ve Sovyetler Birliği' ne karşı ulaşabileceklerdir. 

Pershing-2 füzelerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesi ile,SSCB'nin, ABD'nin yapacağı bir atom saldırısına karşı tepkide bulunma süresi 30-40 dakikadan (ABD'deki kıt'alararası füzelerin atılması halinde gerekli süre 30-40 dakikadır) 5-6 dakikaya inmektedir. Bu, sadece genel askeri stratejik durumu kökten değiştirecek değil, ayrıca böylesi bir adım Avrupa güvenliğini zorla sarsacaktır. 


Silahlanma Yarışını Kim Körüklüyor 


İsveç'teki Barış Araştırmaları Enstitüsü(SİPRİ), yayınladığı aşağıdaki çizelgeyle, 1945 yılından bu yana yeni silah teknolojileriyle, silahlanma yarışının ABD tarafından nasıl körüklenmekte olduğunu açıklamıştır. 
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Atom bombası 

Hidrojen bombası 

Uzun menzilli bombardıman uçağı Orta menzilli füzeler 

Taktik nükleer silahlar Kıtalararası füzeler(1CBM) 

Atom denizaltıları 


Füzesavar füzeler(ABM) 
Katı yakıtlı ICBM 
Çok başlıklı füzeler (MRV) 


Marsch başlıklı Cruise füzeleri 


Su altından atılan denizaltı füzeleri(SLBM) 


Herbiri ayrı ayrı yönlendirilebilen çok başlıklı füzeler(MIRV) 
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